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Neder-Betuwelied 

 

Streek tussen de Rijn en Waal, 

het land achter de dijk. 

Samen leven op de klei 

in oud of nieuwbouw wijk. 

Het land van kjels en djerns en duk, 

van kaind wa sei d’ an’t schrauwe. 

Van krek ut eigeste geluk 

bij samen, helpen, bouwen. 

 

De streek van fruit- en laanboomteelt, 

van zware klei bewerken, 

van handel en productielijn, 

veel scholen en veel kerken. 

 

Twintigduizend mensen, dat zijn al die Neder-Betuwnaren, 

die helpen as ut efkes kan, ’t is niet te evenaren! 

Twintigduizend mensen, dat zijn al die Neder-Betuwnaren 

die zijn er als het nodig is, dat is van grote waarde! 

 

Mensen wonen veilig hier, 

in buurtschap bij elkaar. 

Buitenaf of in het dorp, 

dat zijn er maar drie paar. 

Opheusden, Echteld, Kesteren, 

met  IJzendoorn en Ochten 

ligt Dodewaard ook in de lijn 

waar soms flink werd gevochten. 

 

Hier in dit Neder-Betuwe, 

de streek waaruit wij komen, 

daar groeit en bloeit het leven op, 

daar werk je aan je dromen! 

 

Twintigduizend mensen, dat zijn al die Neder-Betuwnaren, 

die helpen as ut efkes kan, ’t is niet te evenaren! 

Twintigduizend mensen, dat zijn al die Neder-Betuwnaren 

die zijn er als het nodig is, dat is van grote waarde! 

 

 

Tekst: Tim van Beek 

Melodie: 15 miljoen mensen (Van Tijn, Fluitsma) 


