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Langzaam los 
 

Van baby word je peuter,  

daarna kleuter, steeds maar groter. 

Na liggen ga je kruipen, 

na het kruipen word je loper. 

 

Je leert er steeds meer bij, 

je leert wat goed is en wat beter. 

Je doet heel goed wat je moet doen… 

of luistert voor geen meter. 

 

Zo leer je dat je kiezen mag, 

of kunt, of zelfs zult moeten. 

Zo werk jij aan je eigen weg 

en geeft die hand’ en voeten. 

 

Wij laten jou heel langzaam los, 

bij elke stap een beetje. 

Zo leren wij er ook wat bij, 

zelfs van ons kleine scheetje. 

 

Je gaat de wijde wereld in 

waar wij ook zijn gekomen. 

In ons vertrouwen mag je gaan 

en werken aan je dromen. 

 


