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KIKKERBILLETJE 
 

 

 

 

 

             1.Van de  kik - kers      in       de       sloot        worden    al - le       oog - jes       groot.               O, ze  

             2.Anders gaan de        kik - kers       mee                 naar een  restau  -  rant    of        twee;            komt de  
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            zijn     ontzettend      bang,            want er             loopt nu      weer  een         man    urenlang.      En hij 

            kok   dan met zijn     schort,          legt hun             bil  -  len        op   een         heel mooi wit bord. Maar de 
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              is      de        he  -  le    tijd al aan het zoeken.Ja, hij    kijkt   in        al  -  le          gaten,  alle hoeken tussen  

              mensen       die daar heerlijk van gaan eten hebben vast en        ze  -  ker    dit nog nooit geweten:dat een 
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               gras en  riet        of hij      kikkers    ziet.   Ge    -    luk  -  kig, zo ver komt het            niet! 

               kik - ker - bil      tussen     kikker  -  dril    nog          al   -  tijd het best groeien           wil! 
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